
   

april 2023 Onderweg gespot
Jaren geleden heb ik deze vierpas gefotogra-
feerd tijdens een tussenstop in Tongeren. Zon-
der kerkbezoek trouwens; dit is een voorbeeld 
van profane toepassing, onderdeel van een ta-
bleau van zes stuks tussen twee verdiepingen in 
de gevel van een woonhuis. 
Tongeren is typisch zo’n plaats waar je, even weg 
van de snelweg, een paar aangename uurtjes 
kunt doorbrengen. Het is een heel oude stad, 
vanaf 15 v.Chr. ontwikkeld als Gallo-Romeinse 
nederzetting. België was toen dus door de Ro-
meinen bezet. Heel België? Nee, de Germaanse 

volksstam van de Tungri bleef onder aanvoering van stamhoofd Ambiorix lange tijd moedig 
weerstand bieden. Tongeren dankt er zijn naam aan en eert de toenmalige aanvoerder van-
daag de dag nog met een standbeeld.      Wim Wattel

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen - 25 april 2023
De heer Joost Bakker (Eindhoven 1945), oud-zeeloods en kunstverzamelaar, heeft sinds juli 
1996 een galerie-kunsthandel in Middelburg. Na zijn pensionering in december 2000 houdt 
hij zich professioneel bezig met Zeeuwse kunst uit de periode 1900-1960. Sinds 2001 is hij als 
gastconservator werkzaam voor Museum Veere. Hij geeft lezingen en publiceert regelmatig 
over het Walcherse en met name het Veerse kunstgebeuren. In juni 2019 verscheen zijn uit-
gebreide monografie over de Veerse kunstenaarskolonie: ”Veere daar moest je geweest zijn”. 

De titel van de lezing:
Marlow Moss  “een vrouwelijke Mondriaan in Biggekerke”.

De schilderes Marlow Moss (1889 – 1958), geboren 
in het Engelse Kilburn (London) als Marjorie Jewell 
Moss is waarschijnlijk een van de minst bekende 
schilders uit de Parijse kunstgroep Abstraction-
Création (opgericht 1931), waar zij op voorspraak 
van Piet Mondriaan ( 1872 – 1944) in 1932 geïn-
troduceerd werd. Opgegroeid in een welgesteld 
milieu en opgeleid met muziek en dans besloot 
zij op 25-jarige leeftijd kunstschilder te worden en 

veranderde haar voornaam officieel in het meer “onzijdige” Marlow. Haar levensmotto’s waren 
Ruimte, Beweging, Licht!  

We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, 
Oranjelaan 17, Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12.00 uur en daarna 
start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
In tegenstelling tot de vorige seizoenen toen we u vroegen u af te melden voor de lunch, is 
dit nu veranderd.
Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij Albert de Visser 0118-611868 of devisseraj@
zeelandnet.nl  Uiterlijk op de vrijdag voor 12 uur voorafgaand aan de lezing.
Niet- leden zijn bij elke lezing en lunch welkom!
Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser.  

Voor verdere informatie: José Viveen secretaris 0118-593312, jviveen@zeelandnet.nl 

Woonhuis in Tongeren, Belgisch Limburg
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Kerkdiensten

2 april 2023
Ds. Alain Verheij

6 april 2023 
Witte Donderdag
Ds. Joep de Valk

9 april 2023, Pasen
Ds. Wim Jansen

16 april 2023
Ds. André Meiresonne

23 april 2023
Ds. Dinie Eerland

30 april 2023
Ds. Monique van Zoest

7 mei 2023
Ds. Wim Jansen

14 mei 2023
Pastor Wim van Goch

21 mei 2023
Ds. Rachelle van Andel

28 mei 2023
Ds. Elly van Kuijk

Vanuit het bestuur
Beroepingsproces
In vervolg op het unanieme positieve advies van de beroepingscommissie om een beroep 
uit te brengen op een predikant heeft het bestuur in unanimiteit besloten dit advies over te 
nemen. Op 23 maart is de naam van de kandidaat op de gemeenteavond bekend gemaakt 
en hebben de aanwezigen hun stem uitgebracht. Tot onze vreugde hebben de aanwezi-
gen met 50 stemmen voor en drie onthoudingen ingestemd met het uitbrengen van een 
beroep op ds. Elly van Kuijk, remonstrants predikant. De komende weken staan in het licht 
van het formeel uitbrengen van het beroep en het komen tot een overeenkomst met de Re-
monstrantse Broederschap. Het streven is dat Elly op 1 juli begint en na de vakantieperiode 
in een dienst wordt bevestigd. Elders in deze Vierpas stelt Elly zich kort aan u voor. 
En even wat minder formeel: wat fijn dat onze gemeenschap na een aantal jaren weer kan 
uitzien naar een verbintenis met een vaste predikant! Vanaf deze plek wil ik de leden van 
de beroepingscommissie enorm bedanken voor de voortvarende en zorgvuldige wijze 
waarop zij invulling hebben gegeven aan hun opdracht. Wij zullen nog een afzonderlijk 
moment prikken om hen in het zonnetje te zetten! Daarover hoort u natuurlijk ook zodra 
meer bekend is.

Bezetting bestuur 
Zoals u waarschijnlijk heeft gelezen heeft onze mede bestuurslid Luuk Boogert besloten 
om zijn werkzaamheden voor het bestuur onmiddellijk te beëindigen. Zoals hij zelf heeft 
geschreven: ‘Het lukt mij niet langer om werk, kerk en privé met elkaar te combineren. Wel-
iswaar kijk ik met een goed gevoel terug op ruim twee jaar intensieve samenwerking binnen 
kerkenraad/bestuur en koorkerkgemeenschap. Tegelijk echter besef ik dat met mijn beslissing 
de medebestuursleden zwaarder worden belast. Ik hoop dat snel versterking gevonden zal 
worden.’ Wij vinden het ontzettend jammer dat Luuk deze beslissing heeft genomen en 
tegelijkertijd weten we allemaal dat Luuk hierbij niet over één nacht ijs is gegaan. Reden 
om zijn besluit dan ook volledig te respecteren en hem enorm te bedanken voor de waar-
devolle inbreng die hij heeft geleverd in een roerige periode binnen onze gemeenschap. 
Evenwichtig, genuanceerd, wijs en met humor. Dat zullen wij missen!
Goed nieuws is dat de wens van Luuk dat snel versterking kan worden gevonden is geho-
noreerd. Addy Simonse is bereid tot het bestuur toe te treden. Wat fijn dat een lid dat de 
Koorkerk van binnenuit zo goed kent deze functie wil gaan bekleden. Addy: gewoon top!

Huisvesting statushouders
De gemeente Middelburg heeft (begin september 2022) de suggestie van de Raad van 
Kerken gekregen om te gaan kijken bij de Koorkerk en het Stadsklooster Simpelhuys voor 
huisvesting van statushouders. Nu lijkt het er echt van te gaan komen. Op vrijdag 31 maart 
a.s. vindt er een bezoek plaats aan de ruimten bij de Koorkerk en het Stadsklooster Simpel-
huys. Dit om te beoordelen of de ruimten bruikbaar (te maken) zijn voor huisvesting van 
statushouders. Bij onze kerk zullen bij dit bezoek aanwezig zijn: Teus Baars (kerkbestuur) 
en Henk Soepenberg (taakgroep beheer). Voor tijdelijke huisvesting van statushouders 
op locaties van/bij/in/via kerken kan door de gemeente Middelburg een beroep worden 
gedaan op een regeling voor vergoeding van kosten voor een eventuele aanpassing van 
accommodatie en gas, water, licht, huur. Alle afspraken worden contractueel vastgelegd 
(standaardovereenkomsten van de Thuisgevers).
Op Walcheren wachten op dit moment niet alleen statushouders in het AZC op huisves-
ting, maar ook in de noodopvang A58 (Middelburg) en de voormalige Marinierskazerne 
(Vlissingen). 
Zodra iemand huisvesting heeft kan gezinshereniging worden aangevraagd en kan ie-
mand starten met inburgering. Daarom is ook het aanbieden van huisvesting voor be-
paalde tijd van groot belang. De Raad van Kerken vraagt u dan ook uw ogen open te 
houden en informatie over leegstaande ruimten, gebouwen en/of huizen die mogelijk 
geschikt (te maken) zijn voor tijdelijke huisvesting van statushouders (vooralsnog in Mid-
delburg en omstreken) te melden bij de RvK Middelburg / José Baars (josembaars@live.
nl), zij speelt mogelijkheden door richting gemeente Middelburg/Thuisgevers.

Teus Baars
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Elly van Kuijk
Mijn naam is Elly van Kuijk-Spaans. Ik werd 57 jaar geleden ge-
boren aan zee, in Scheveningen. Hier bracht ik ook mijn jeugd 
en schooltijd door. Mijn eerste studie volgde ik in de nabije 
‘grote’ stad Den Haag. Sindsdien zijn verschillende gemeenten 
in Nederland en daarbuiten een thuis geweest voor mij, en wat 
later, voor ons als gezin.
Sinds 2000 wonen we in Baarn. Hier werd onze jongste zoon ge-
boren, waarna ik besloot in Utrecht theologie en religieweten-
schappen te gaan studeren. Een boeiende tijd waarin ik volop 
genoot van de diversiteit van levensbeschouwelijke expressies 

waarmee ik in aanraking kwam. Die ervaring kwam goed van pas in mijn vrijwilligersbaan op 
de luchthaven Schiphol en in mijn latere baan als geestelijk verzorger in het Radboud UMC. 
Op beide plekken gaf ik vorm aan pastoraat dat zich vooral richtte op mensen die veelal heel 
verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hadden maar ten diepste 
gelijk aan elkaar waren in hun universele verlangen om gezien en beluisterd te worden in 
hun kwetsbare eigenheid. 
Gaandeweg het afstuderen voelde ik de behoefte mij toe te leggen op de rol van voorganger 
en daarbij een uitgesproken keuze te maken voor een nieuw levensbeschouwelijk ‘thuis’. Dit 
werd de Remonstrantse Broederschap waar ik een aantal jaren eerder al op betrokken was 
geraakt. In het voorgangerschap, zo heb ik gemerkt, kan ik ten volle mijn liefde voor pas-
toraat kwijt, als ook organisatorische en creatieve vaardigheden. In het voorbereiden en uit-
voeren van vieringen en het mede vormgeven aan kringen en lezingen ervaar ik veel plezier 
en inspiratie.
In de zomer van 2020 kreeg ik een interim aanstelling bij de Vrijzinnigen in mijn woonplaats 
Baarn. Deze aanstelling kreeg enkele maanden later vaste vorm. Voor één werkdag per week 
geef ik hier vooral vorm aan het pastoraat en verzorg ik vieringen. Een kleine gemeenschap 
is het, waar ik veel samen op trek met mijn collega van de Doopsgezinden. Formeel zijn de 
gemeenten hier niet samen; informeel beslist wel. 
Daarnaast ben ik voor twee dagen verbonden aan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap de Ka-
pel in Hilversum, een samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrij-
zinnigen. Een gemeente die veel activiteiten kent naast de zondagse vieringen. Activiteiten 
waar veel mensen zich toe aangetrokken voelen die niet persé zondagse kerkgangers zijn. Te 
denken valt daarbij aan de meditatieavonden, het duurzaamheidsteam en de kring van ‘jonge’ 
leden en vrienden (45-60). Stuk voor stuk mooie activiteiten die naast de zondagse viering een 
belangrijke plek innemen in het aanbod van deze vrijzinnige geloofsgemeenschap.
In beide gemeenten maak ik deel uit van de Raad van Kerken. Het is fijn om met elkaar, in sa-
menspraak met de lokale overheid en maatschappelijke partners, geloof handen en voeten 
te geven. Beide gemeenten bieden veel werkplezier. Echter, zoals het er nu naar uitziet zullen 
in het komende jaar de werkzaamheden van mijn echtgenoot sterk gaan veranderen, wat 
maakt dat we voorzichtig op zoek zijn naar een nieuwe woonomgeving. Als kind van de zee 
leeft bij mij al heel lang het verlangen daar ook weer opnieuw te mogen wonen.
Elly van Kuijk

Expositie:
Het verhaal in 
beeldtaal
Kunstenaar Gert de Graaf 
(1963) exposeert in de Koor-
kerk en Nieuwe Kerk te Mid-
delburg met ‘Het verhaal in 
Beeldentaal’.
In een 32-tal werken geeft 
deze expositie een impres-
sie in beelden van het leven 
van Jezus vanaf de aankon-
diging van zijn geboorte tot 
zijn sterven en opstanding. 
In beide kerken wordt een 
gedeelte van dit verhaal 
weergegeven, waarbij in 
de Koorkerk de nadruk ligt 
op het begin, de geboorte 
van Jezus, en van daaruit 
toegewerkt naar het sterven 
en de opstanding van Jezus 
in de Nieuwe Kerk.
De stijl van de kunstwer-
ken is figuratief en oogt 
expressief en spontaan. De 
stukken zijn voorzien van 
kernachtige bijschriften.
In een boekje, dat via de 
tentoonstelling besteld kan 
worden, vindt men de com-
plete bijbelteksten, waarop 
de kunstwerken gebaseerd 
zijn.
Gert de Graaf heeft zijn jeugd in Middelburg doorgebracht. Hij 

heeft jarenlang wetenschappelijk on-
derzoek gedaan naar het onderwijs aan 
leerlingen met Downsyndroom, specifiek 
naar de effecten van plaatsing op een 
gewone school. Op dit onderwerp is hij in 
2014 gepromoveerd. Momenteel is hij als 
onderwijsmedewerker verbonden aan de 
Stichting Down Syndroom.

Gert de Graaf heeft de expositie opgedragen aan zijn dochter 
Mirte, die Downsyndroom had. Zij is op 15-jarige leeftijd overle-
den. De opening vindt plaats op zaterdag 15 april om 16.00 uur. 
(Kerk open vanaf 15.30 uur). De ‘Zeeuwse Muzikanten’ zorgen 
voor een vrolijke muzikale noot bij het geheel. Iedereen is van 
harte welkom bij deze feestelijke opening en om de expositie 
te bekijken. De expositie is vanaf 15 april drie maanden lang te bezichtigen op werkdagen van 11.00 uur tot 17.00 uur en na 
de zondagse kerkdiensten van 11.00 uur tot 12.00 uur. De Koorkerk en de Nieuwe Kerk zijn via de Wandelkerk binnendoor met 
elkaar verbonden.   Informatie:  Gert de Graaf, graaf.bosch@gmail.com 
Voor de kerken: Henk Soepenberg, soepenberg@zeelandnet.nl, tel. 0630605633
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Taakgroep diaconaat
Zoals eerder dit jaar al geschreven, we proberen als taakgroep meer focus aan te brengen 
in waarvoor we geld bijeen brengen en de handen uit de mouwen steken. In het bijzonder 
trekken we ons de vluchtelingenproblematiek aan. Wanneer het COA spreekt over een 
dreigend tekort van 38000 plekken voor asielzoekers en gemeenten over huisvesting van 
23000 statushouders dit jaar, hebben we het nog niet eens over wat het voor de mensen 
zelf betekent. 
Boekenmarkt & goede doelen
Het team van de boekenmarkt heeft een deel van de opbrengst van de boekenmarkt over 
2022 overgemaakt naar verschillende diaconale doelen. Het verslag hierover treft u elders 
in deze Vierpas aan. Ook de doelen voor de opbrengst van de boekenmarkt 2023 zijn 
vastgesteld.
Huisvesting statushouders
Begin september 2022 heeft de Raad van Kerken de gemeente Middelburg de sugges-
tie gedaan voor huisvesting van statushouders te komen kijken bij de Koorkerk en het 
Stadsklooster Simpelhuys. Nu lijkt het er echt van te gaan komen. Op vrijdag 31 maart a.s. 
vindt er een bezoek plaats aan de ruimten bij de Koorkerk en het Stadsklooster Simpel-
huys. Dit om te beoordelen of de ruimten bruikbaar (te maken) zijn voor huisvesting van 
statushouders. Meer informatie leest u in de berichten van het kerkbestuur.
Lunch met statushouders
Vanuit de taakgroep is enige weken geleden overleg geweest met de directeur van het 
AZC in Middelburg, Danny Deckers. We hebben de vraag gesteld ‘wat kunnen we doen’ in 
het licht van de asielcrisis. Ons ‘thuisgeef-initiatief’ en het idee om een lunch met status-
houders te organiseren viel in goede aarde. 
Waarom een lunch? Omdat het dan mogelijk is dat statushouders kennismaken met an-
dere mensen uit Middelburg (of omgeving), hun Nederlands kunnen oefenen en even ‘uit’ 
het AZC of noodopvang kunnen om zich te oriënteren op hun toekomst.
Waar? In de Koorkerk, waar we ook na de dienst koffie drinken.
Wanneer? Exacte data gaan we nog kiezen, waarschijnlijk vindt de eerste lunch half mei 
plaats.
Hoe vaak? Het idee is voorzichtig te beginnen met eens per twee maanden.
Wie verzorgt de lunch? Het idee is dat leden van de Koorkerk een lunchpakket voor zich-
zelf en voor een statushouder meenemen. We zetten koffie en thee en misschien kookt 
één van ons wel een pan soep. Zo simpel.
Uitnodigen en aanmelden? Leve de AVG! Uiteraard krijgen we geen gegevens van sta-
tushouders, maar via het AZC en Vluchtelingenwerk kan onze uitnodiging bij de betref-
fende mensen worden afgeleverd. Zij melden zich aan bij het AZC (wij krijgen de info 
doorgespeeld) en wij wachten hun komst af. 
In de volgende Vierpas leest u meer over dit initiatief, wat u kunt doen en hoe u zelf kunt 
deelnemen.
Opbrengst collectes in februari
De opbrengst van collectes in februari was als volgt:
5 februari Sterke vrouwen in Papoea € 187,56 (Delta voor Indonesië Kerk in Actie)
12 februari Noodhulp aardbeving Syrië € 884,80 (KiA)
19 februari Mensen zonder papieren € 142,60 (KiA)
26 februari Kinderen zonder ouders Zambia € 200,25 (KiA)

Bij de diensten
Witte Donderdag 
6 april 2023, 19.30 uur 
ds. Joep de Valk
Avondmaal met thema 
‘Mede-lijden’, een meditatie 
op de ‘Man van Smarten’
Vandaag staat Christus in het 
midden, of liever gezegd Je-
zus van Nazareth. 
En dat is omdat het navolgen 
van deze mens ons dichter 
bij een betere wereld brengt. 
Met Pasen vieren wij die hoop 
op die toekomst. Maar geen 
hoop op de toekomst zonder 
bewustzijn dat die weg die wij 
mensen in onze beperktheid 
moeten gaan, eentje is van te-
leurstelling en van tegenslag. 
Vaak ook van lijden. Geestelijk 
en lichamelijk lijden. 
Geen rozen zonder doornen. 
Geen opstanding zonder lij-
den en dood. Het christelijk 
geloof loopt daar niet voor 
weg. Omdat ons grote voor-
beeld door de eeuwen heen 
zelf niet is weggelopen voor 
de donkere kant. Maar dat het 
zo erg zou worden.….. 
Alles lijkt een mislukking.
Met dit lijden van Jezus heb-
ben mensen van alle tijden 
zich willen verbinden. Let wel, 
niet leerstellig, geen theorie-
en, zo van dat Christus moest 
lijden voor onze zonden, maar 
men zocht een vrome verbin-
ding van mens tot mens. 
Het paneeltje van Geertgen 
tot Sint Jans is daar een voor-
beeld van. In het lijden van 
deze ene mens vond men er-
kenning voor de eigen tever-
geefsheid en het eigen lijden. 
Maar ook andersom: in zijn 
eigen lijden en tegenslag er-
voer men ook erkenning voor 
het lijden van Jezus. Ik wil u 
daar mee laten kennismaken 
door middel van een medi-
tatie op de beeltenis van de 
Man van Smarten.
Ds. Joep de ValkGeertgen tot Sint Jans  1480 - 90

Beraadsdag 2023 
‘Vele talen, in alles de liefde’ 
op 22 april

U kunt zich nog altijd aanmelden voor 
de landelijke, remonstrantse Beraadsdag 
‘Vele talen, in alles de liefde’ op 22 april 
a.s. van 10.30 – 16.30 uur in de kerk van 
Vrijburg Amsterdam. Kosten € 20. 
In de vorige Vierpas (van maart j.l.) kunt u 
lezen welke lezingen en workshops er die 
dag worden gehouden.
Aanmelden kan via 
www.remonstranten.nl/webshop 
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Voorgenomen collectes in april
2 april - Opvang voor straatkinderen
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerk-
ers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat 
op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kun-
nen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen 
verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen 
hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. 
Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen 
hun gezin financieel te onderhouden.
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist.nl ), de wijk-
kas of rechtstreeks op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Straatkinderen 
Indonesië.
9 april - Algemeen diaconale collecte PGM
Samen met de diaconie van de Nieuwe Kerkgemeente vormen we de Protestantse Ge-
meente Middelburg (PGM) en hebben we een diaconale spaarpot waaruit we onder 
andere aanvragen bij het noodfonds kunnen honoreren en in het geval van rampen 
snel kunnen handelen of collecteopbrengsten kunnen aanvullen. Ook worden de geza-
menlijke acties, zoals bijvoorbeeld voor Torentijd (kerstpakketten gedetineerden) en de 
vakantietasjes, uit deze pot bekostigd. Geef via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerk-
dienstgemist.nl) of via de wijkkas.
16 april - Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben 
vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of 
ze in Nederland mogen blijven.
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve ac-
tiviteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kin-
deren en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit ver-
sterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. 
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-be-
woners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een fees-
telijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. 
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie Kunst-
Lab voor kinderen en jongeren in azc’s. Geef via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerk-
dienstgemist.nl), de wijkkas of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid. 
23 april - Het vergeten kind
Je ziet ze misschien niet, maar ze zijn er wel. De vergeten kinderen van Nederland.
Thuis is het onveilig of onleefbaar en missen ze liefde, rust en structuur. Of ze groeien op 
in instellingen met steeds wisselende professionele hulpverleners. Het ontbreekt ze aan 
echte en langdurige aandacht en betrokkenheid. Het Vergeten Kind is er voor deze kin-
deren! We zien ze en geven ze extra aandacht tijdens onze uitjes en vakanties. Maar dat 
niet alleen, we strijden ook voor verbetering van de jeugdzorg en van hun thuissituatie.
Geef via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist.nl), de wijkkas of maak een 
bijdrage over op NL83 RABO 0172431484 t.n.v. stichting Het Vergeten Kind, Utrecht.

30 april - Syrië kerk als plek van hoop en herstel
Syrië is een land met problemen onder meer ten gevolge 
van burgeroorlog en de aardbeving in het gebied dat 
grenst aan Turkije. Kerken spelen een belangrijke rol in 
opvang van mensen en herstel van sociale structuren en 
relaties.
Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie 
het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk 
in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. 
Geef via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienst-
gemist.nl), de wijkkas of maak een bijdrage over op NL89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. collecte Bouw de kerk in Syrië 
weer op, of doneer online.

Bij de diensten
Zondag 9 april 2023, Pa-
sen – ds. Wim Jansen
Thema: 
LAAT JE LEVEN STROMEN 
Het is mijn overtuiging dat 
de kerk veel eerder had 
moeten aansluiten bij wat er 
maatschappelijk speelt. Nu 
de vrijzinnige kerken vergrij-
zen – juist de sympathiekste, 
zeggen onze kinderen! – zien 
we daarbuiten juist weer een 
opleving van wat ik noem 
mystieke dorst. Een illustratie 
daarvan is dat op vrijdag 14 
april de Koorkerk is volge-
boekt (!) voor de lezing van 
Rajshree Patel, die een univer-
seel levensgevoel aanboort 
met haar boodschap: Laat je 
leven stromen. Het is een wijze 
om ‘to unstuck your life’ met 
ademtechnieken en diepte-
meditatie. In de Paasviering 
op 9 april sluit ik daarbij aan 
met hetzelfde thema. Niet 
als concurrent maar mogelijk 
als aanvulling en verdieping 
vanuit weer andere bronnen, 
met name natuurlijk het Paas-
evangelie in Johannes 20, dat 
vast anders gelezen mag wor-
den dan we vanuit de traditie 
gewend zijn! Om te laten zien 
dat het universeel is en niet 
exclusief christelijk luisteren 
we ook naar het oude num-
mer Let it be van The Beatles, 
waarin we eenzelfde spiritua-
liteit aantreffen. Om de veel-
kleurigheid van deze Paasvie-
ring te benadrukken wordt 
hij opgeluisterd door de bij-
drage van kamerkoor Cantus 
Choralis o.l.v. Aleida Post en 
van mezzosopraan Hanna de 
Bruin. Dat wordt al met al nog 
eens een stromend gebeuren! 
Ik verheug me erop! 
Ds. Wim Jansen, Veere (nog tot 
16 april, de 17e verhuizen we 
naar Boulevard de Ruyter 66, 
4381 KB Vlissingen)
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De Boekenmarkt
Na 4 jaar met een grote groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers succesvol de boekenmarkt 
georganiseerd te hebben, gaan we vol goede moed het 5e jaar in: een klein jubileum dus.
Aan de inzet van onze vrijwilligers zal het niet liggen, want op een enkeling na blijft de groep uit 
2022 intact en wordt die zelfs met nieuwe leden uitgebreid. 
Om werkredenen moest Wim van Liere ons helaas verlaten. Omdat Wim onze publiciteit ver-
zorgde is dat een flinke aderlating. Wim: hartelijk dank voor je inzet de afgelopen 4 jaar en in het 
bijzonder voor je informatieve en leuke maandelijkse bijdrage aan de Vierpas.
In de vorige Vierpas is al aangegeven dat we volop met de voorbereiding van het nieuwe seizoen 
bezig zijn. En zoals bij een jubileum past willen we enkele vernieuwingen in onze opzet doorvoeren:
in het aanbod, de presentatie en in de doelen die we uit de opbrengst willen ondersteunen.
Het aanbod vernieuwen we om het meer af te stemmen op de vraag van onze vaste klanten uit 
Middelburg en de jaarlijkse stroom aan toeristen. Goed lopende categorieën, zoals de Neder-
landstalige literatuur en de afdeling Zeeland, breiden we uit. Minder lopende als kookboeken, 
hobby’s, royalty’s, biografieën en maatschappelijke sectoren/invalshoeken als economie, sport, 
humor/cabaret, etc. krimpen we flink in. De succesvolle categorie Bijzondere Boeken voor Pret-
tige Prijzen breiden we verder uit. Daar is belangstelling voor en het levert een steeds groter deel 
van onze opbrengst op.
In het aanbod gaan we enige prijsdifferentiatie aanbrengen. Voor de hoofdmoot blijft de stan-
daard-prijs van € 2/stuk gehandhaafd. Maar omdat die prijs voor leuke en goede kleine boeken te 
hoog blijkt, gaan we die voor enkele soorten apart voor € 1/stuk aanbieden in kleine doosjes. En 
omdat we dan nog kleiner maar aardig spul overhouden, bieden we die voor € 0,50/stuk in “grab-
beldozen” aan. Tot slot willen we de overzichtelijkheid van het aanbod verbeteren met bordjes 
waarop staat wat er per kast te vinden valt.
Bij de inname van boeken hebben we een tijdelijke stop moeten instellen omdat zelfs de externe 
opslag, die we gelukkig mogen gebruiken, overvol raakte. Het is fijn dat we zoveel boeken aan-
geboden krijgen. Maar daar zit helaas ook nogal wat onverkoopbare waar bij; te oud, te vies, niet
passend bij ons publiek. Dat moeten we zelf selecteren en afvoeren.
Noodgedwongen zullen we daarom strenger moeten gaan selecteren bij de inname: 
populair verkoopbare boeken die er nog zo goed uitzien dat je ze gerust cadeau kunt geven. 
In mei hopen we boeken die hieraan voldoen weer in te kunnen nemen. 
De opbrengst van de verkoop zal weer voor 40% naar onze Koorkerkgemeenschap gaan en voor 
60% voor diaconale projecten bestemd worden. De helft aan het werelddiaconale project van Kerk 
in Actie “Geef jongeren een perspectief op een beter bestaan” waarmee in 7 landen, maar ook in 
Nederland in Rotterdam-Zuid, scholings- en werkgelegenheidsprojecten aangeboden worden. En 
de andere helft is voor 3 lokale bewonersinitiatieven: 2 uit Dauwendaele: City Seeds dat groenten en 
fruit verbouwt om uit te delen aan mensen die dat zelf niet kunnen betalen en Pennywafels,  samen-
levingsopbouwactiviteiten waar veel vrouwen en nieuwe migranten gebruik van maken.  
Het 3e project is de ondersteuning van taalontwikkeling door het Taalexpertisecentrum van be-
woners van het AZC en statushouders in Middelburg.
Start en openingstijden: we zijn weer gelijktijdig open met de stadsgidsen van de Abdijkerken, 
waardoor met name de toeristen ook met onze boekenmarkt kennis kunnen maken. We starten 
na Pasen op dinsdag 11 april en sluiten weer na afloop van de herfstvakantieperiode. We draaien 
dan met 3 shifts van 10.30 tot 17.00 uur op dinsdag tot en met vrijdag. Tijdens stille periodes 
mogelijk met 1 vrijwilliger per shift. In de periode dat ook het Stiltemoment en Het Lange Jan 
Project in de Koorkerk gehouden worden - vanaf 15 juni tot eind zomer -  draaien we met 2 shifts 
en sluiten om 14.45 uur.
Exclusieve voorverkoop voor leden Koorkerkgemeenschap.
Regelmatig kopen leden van onze Koorkerkgemeenschap ook boeken op onze markt. Om die als 
eersten van ons vernieuwde aanbod gebruik te laten maken, bieden we een exclusieve voorver-
koopaan op vrijdagmiddag 7 april van 15.30 – 17.00 uur.
U vindt vast iets bij de gewone of Bijzondere Boeken dat u graag eens zelf wilt lezen of bekijken, 
aan een vriend(in) cadeau wilt doen of aan een kleinkind wilt geven omdat die volgens u wel een 
leesinjectie verdient. (b.v. een bundeltje van 5 Lijsters –Nederlandse literatuur- voor maar € 5).
Het boekenmarktteam



Koffie in de kerk
Op zondag 5 maart, na de mooie kerkdienst, smaakt dat kopje koffie toch weer zo heerlijk, en iedereen 
om me heen is zo vriendelijk met elkaar in gesprek, dat mijn hart helemaal open gaat van blijdschap 
dat ik daar weer bij mag horen.
Want wekenlang was ik ziek en kon ik niet naar de kerk!
Fantastisch ook van die vele vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken!!
Dan staat er opeens een beetje vreemde jongeman naast me. Mooi gelaat, aardig gekleed en hij had 
overduidelijk zin in een kopje koffie. Maar het was ook even duidelijk dat hij hier “vreemd” was.
Overal in het Christendom wordt je geleerd dat je de vreemdeling niet in de “kou“ mag laten staan, dus 
werd het koffie-met-een gesprekje.
Hij bleek Valentijn te heten en kwam uit Litouwen. En verder scheen hij drie dagen ergens op een sta-
tion te hebben geslapen.

Wat een slok bittere koffie opeens.

Mijn innerlijk werd echt beroerd en de toch al aanwezige en verhoogde goede wil zorgde ervoor dat ik 
op een realistische manier “iets goeds” wilde doen voor deze mens.
Bijv. een lekkere middagmaaltijd.
En daar gingen we dan: op weg naar Huize ”De Zegenwagen”.
Vreemd genoeg bleef hij bij aankomst angstvallig bij de voordeur staan. Er was iets.
Maar omdat hij heel zachtjes sprak en dan ook nog Litouws/Engels duurde het een heel tijdje voordat 
ik begreep wat er aan de hand was.
Hij wilde zijn schoenen eigenlijk uitdoen, maar durfde niet omwille van “the smell”. Ze waren al dagen-
lang niet van zijn voeten geweest.

Enfin, uiteindelijk zaten we samen, boven in de badkamer, op de rand van het ergonomische bad, dat 
een soort zithoek heeft.
Hij had zijn mooie spijkerbroek omhoog gerold en daar kwamen ze: die stinkvoeten!
Ocharme, ze zaten vol met witte weken plekken!!
Het kostte nogal wat tijd om dit alles te verzorgen en mijn eigen maag begon behoorlijk te knorren. 
Het werd echt tijd om te eten.
Toen we weer beneden kwamen had hij, tot mijn verbazing, veel belangstelling voor de schilderijen 
die overal hangen en ook voor de mooie dingetjes die een plekje in mijn kamer hebben gevonden.
Met zijn zachte stem vertelde hij dat er thuis, bij zijn familie, ook kunstschilders waren.
Terwijl hij rondkeek zorgde ik in de keuken voor een lekkere, snelle maaltijd. Ik dacht hem daar een 
groot plezier mee te doen, maar hij at langzaam en zeer nadenkend en begon toen over zijn leven te 
vertellen. En over zijn verlangens. En dat alles met die zachte, weifelende stem.
Ik begreep er niet zo veel van, maar twee woorden kwamen steeds maar terug: het universum en can-
nabis. En ook dat hij zo verlangde een groot mysticus te worden en een liefhebbende vrouw aan zijn 
zijde te hebben.

Uiteindelijk vroeg ik hem dan maar om te vertrekken want aan die dingen zou ik hem jammer genoeg 
toch niet kunnen helpen.
Nog 2 paar schone sokken en een hartelijke knuffel, en daar ging hij.
Hij zou de “gratis” trein naar Roosendaal nemen.

Een half uurtje later zag ik het: mijn pendeltje was verdwenen.
Dit heel bijzondere steentje was 4000 jaar geleden in het verre Egypte meegegeven in de mummie van 
een belangrijk persoon. Aan de ene zijde was de naam er ingegroefd, aan de andere kant de scarabee, 
die geluk moest brengen…
Er was een zilveren omlijsting omheen gemaakt, met een oogje en daaraan een zilveren kettinkje. Het 
was een geschenkje dat mij zeer dierbaar was en het lag altijd op het zelfde plekje, klaar voor gebruik.

En nu was het weg!!! Verdwenen! Waarschijnlijk met de “gratis” trein naar Roosendaal.
Ik ben nog in grote haast naar het station gefietst, maar te laat. De trein was weg.
Uiteindelijk heb ik me er maar bij neergelegd. Lieve dingen komen en lieve dingen gaan. Dit dierbare 
voorwerpje zal elders geluk moeten gaan brengen. 
Het zij zo. Maar met een grote diepe zucht.
Trees Verwilligen

Bij de diensten
Zondag 23 april 2023
ds.Dinie Eerland-van Vliet
Op weg naar Pasen, waar in 
verschillende gedaanten van 
leven en dood aan de orde 
zijn, klinken tegengestelde 
stemmen van religieuze lei-
ders en machthebbers in het  
keuzen maken rond recht-
vaardig handelen en eigen-
belang. Hoe wordt de Men-
senzoon, Jezus, gezien in zijn 
rondwandelen op aarde? 
Die vraag komt opnieuw aan-
bod na zijn Opstanding. De 
Evangelist Johannes neemt 
ons mee in zijn denken over 
wie Jezus is. Het verhaal van 
Jezus’ verschijning aan het 
meer waar zijn leerlingen hun 
oude beroep van visser weer 
oppakken.
Te lezen in Johannes 21, 1-14. 
De zee biedt geen vis, wat 
doe je als een man op de oe-
ver je stoort in je werk, als je 
niets gevangen hebt? Wat is 
de zeggingskracht van het Jo-
hannesverhaal voor ons?
Voor nu denk ik, laten we eerst 
de weg naar Pasen gaan……
In de woorden van de dichter 
klinkt het zo:
Pasen
In het doodspunt van de tijd, 
in het donkerste der nachten, 
dieptepunt van antimachten, 
grond verloren elk verwachten,
werd het Pasen, nieuwe tijd,
nieuwe toekomst, wondertijd. 
 
In dit morgenlijk begin, 
in dit heden van Gods dromen
- leven aan de dood ontkomen -
ingeplant en opgenomen
gaan wij vol verwondering,
nieuwe mens, de toekomst in. 
Inge Lievaart

Graag wens ik u/jou Het Licht 
van Pasen toe.
Ds.Dinie Eerland-van Vliet



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: Luuk, 
scriba@koorkerk.nl of tweede 
secretaris:  Esther Meulblok tel.: 
0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan 
Klumpenaar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste
Hoi lieve mensen,

Nou, voor deze rubriek 
denk ik bij de ‘aller-al-
lerliefste’ toch echt aan 
mijn moeder Eekie ( zie 
foto) Een inspiratie- en 
warmtebron voor de rest 
van mijn leven. Als klein 
meisje groeide ik op in 
Gelderland en wilde ik 
net zo worden als zij. Dus 
toen ik acht of negen jaar 
was zei ik tegen moeder-
lief: “Ik word later ook schooljuffrouw!“  “Mooi”, zei mijn moeder, “dan mag je alvast gaan 
oefenen en kun je het kinderfeestje van je broertje wel organiseren en leiden.” Zo gezegd, 
zo gedaan. Zeskamp rond het huis met al die wilde jongens en mijn moeder toekijkend 
met een tevreden glimlach op haar gezicht  aan een kopje thee vanachter het raam.

In mijn tienertijd hadden we een tweede huisje in Sint Maartenszee (N-H). Mijn vader kon 
hier uitwaaien en bijkomen van zijn drukke en stressrijke baan en mijn moeder was hele 
dagen met beitels en speksteen of albast in de weer vanwege haar creatieve opleiding. 
Ze had namelijk geprobeerd weer parttime te gaan werken als docente Engels, maar mijn 
broertje en ik sloegen elkaar de koppen in als ze van huis was. Dus dat werd geen suc-
ces. Omdat mijn moeder graag goede sier wilde maken bij haar cursisten, moest ik in alle 
mogelijke houdingen voor haar model staan. Totdat ik zei: ”Laat mij maar liever met je 
meedoen”. En zo gingen we samen aquarelleren, boetseren, stofdrukken, bronsgieten enz. 
Een heerlijke zorgeloze tijd, totdat ik verliefd werd op een knappe en stoere zeebonk: Ja, 
René dus! 😌
Toen begon het serieuze leven met drie heerlijke kinderen en werken tegelijk. Dus hier in 
het mooie Zeeuwse naar : De Hoeksteen. Op zondag lekker een uurtje rust aan je hoofd 
met allemaal aardige mensen om je heen. Totdat onze oudste zoon Lennart op een gege-
ven moment tijdens de preek in mijn oor fluisterde:  “Dat geloof je toch niet echt hè“ ?? Ik 
was in shock… en nog. 
Valt mee hoor, maar de zoektocht ging toen echt beginnen naar Het meer tussen Hemel 
en Aarde. Voorheen nam ik alles voor zoete koek aan. Inmiddels ben ‘k in de Koorkerk neer-
gestreken en vind ‘k het fijn om samen te zijn met gelijkgestemden. De muziek, de woor-
den, de inval van het licht, de gezichten van trouwe kerkgangers, de sfeer, de rust. Ik heb 
bewondering voor alle inzet van het bestuur, medewerkers en vrijwilligers, die toch elke 
week een waardevolle dienst weten te realiseren. En met Petra qua zang en de organisten 
is het ronduit genieten. O ja, mijn lievelingskoster is Henk Soepenberg, mag ik dat verklap-
pen? Ssst.
Het stokje geef ik door aan ‘good – old‘ Wim Jansen uit Vlissingen (woonde voorheen in 
Veere)
Vriendelijke groet,    Teatske Hoogenboom – de Jong

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

Iedereen die zich betrokken voelt bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspi-
rerende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van mei verschijnt omstreeks 30 april 2023. 
U kunt uw artikel tot uiterlijk 21 april 2023 per e-mail inleveren bij de redacteur, Adrie le 
Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen beeldmateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 


